Hallo allemaal!

Intussen vliegt de tijd hierzo! Maar goed. we doen dan ook veel! We zitten hele dagen op het
kindertehuis. De eerste dag was even soort wennen. De jongste kinderen kenden we namelijk
niet. Toen de oudere kids thuiskwamen was het gelijk een dolle boel. Die kids kenden ons ook
nog. Uiteraard erg leuk om onze sponsorkids (weer) te zien. De jongste. Barak. kenden we nog
niet, die is in de plaats gekomen van ons sponsorkindje dat is geadopteerd. Dus erg leuk om die
nu ook te zien. Ze zijn er ook erg trots op dat wij hun sponsors zijn en bij hun op visite zijn. De
andere kinderen waren ook heel blij met ons. iedereen kreeg nieuwe kleren maar met name met
al het speelgoed scoorde hoge ogen! Ze waren gelijk allemaal druk in de weer met autootjes.
treinrails en houten meccano. Echt leuk! Dus gevers. erg bedankt!

Alexander. ons oudste sponsorkind. heeft Rico heel veel geholpen met het timmerwerk evenals
de oudste zoon van Nel. Broederlijk samen in de weer met hamer. schroefmachine en pleisters.
Rico sneed in zijn vinger. ik stootte mijn hoofd aan het golfplaten dak van het hondenhok, een
vriendin van mij ook hier aan het werk schuurde haar halve vel eraf, dus hier en daar zijn we wat
gehavend.. Maar we hebben ook eer van ons werk. Inmiddels heeft Rico al het wankele
meubilair weer vastgeschroefd. kapstokken gemaakt en 2 nieuwe tafels. zijn alle tafels
'‘vezandpapierd' (zo noemen ze schuren hier) en opnieuw geverfd.

Afgelopen zondag waren we hier in Eldoret in de kerk.. Die begon half 9! (Dus ik zeg nooit meer
dat half 10 vroeg is!) Er was Heilig Avondmaal. Bijzonder om dat met broers en zussen aan de
andere kant van de wereld te mogen vieren!

Micha hadden we gauw naar de zondagsschool gebracht want die brak de halve tent af... Die
voelt zich behoorlijk vrij dus vreet vanalles uit. Naja, gelukkig kan hij prima met de kids
overweg en kan hij zich goed bezighouden. Zijn we mooi allemaal bezig!

Weer een hartelijke groet uit Kenia!
Rico, Anita en Micha



